
2014

Een jaar van keuzes maken.
 Ik stopte als China Hostess op
schiphol, ambassadeur voor EF en  
verkocht mijn tattoostudio. 
Via Lukida* Onderwijs ben in gaan
invallen op Amsterdamse
basisscholen. Zowel het reguliere
programma als lesdagen en
projecten met het thema 'China'.
Eind februari vloog ik naar Taiwan
om daar Engels en Kunst les te
geven op een plattelands
basisschool, voor 4 maanden.
In november keerde ik terug naar
China voor mijn studie Chinees via
EF Shanghai en werkte ik voor 6
maanden als Social Media
manager, ook na terugkeer in
Nederland.
Via @LarissaTekent begon ik met
het verkopen van persoonlijke
illustraties.

2017

Ik reisde voor 3 maanden af naar
Azie waar ik in mijn eentje

Cambodja, Maleisië, Vietnam,
Indonesie en Singapore bezocht. 
Hierna vertrok ik naar Hangzhou,

China om als Aupair en prive
Engels docent te werken.

Daarnaast studeerde ik een
semester aan  Zhejiang

University.
Terug in Nederland ging ik werken
als China Hostess op Schiphol via

SPRIT
en hostte ik workshops via Puur*

Events en Paintfest. 
Later dit jaar behaalde ik mijn HSK

5 (Chinese test C1 niveau).

2021

Het is een tijd van bezinning. Het
coronavirus krijgt minder impact
naarmate het jaar vordert. Ik ga op

zoek en maak een stamboom tot
500 na Christus. Hierover schrijf ik

een boek 'Onze Stamboom', dat
online te lezen is en een Route die

je kunt rijden.
De online les aan groep 5 wordt

een fulltime werkweek voor de
klas. 

@LarissaTekent en de Chinees
cursus via Baozi TV zetten door.
Hopelijk kunnen we gauw weer

evenementen houden, reizen en
groeien! 

Mijn droom kwam uit. Ik vertrok
naar Beijing om Chinees te gaan
studeren voor 6 maanden. Ik
haalde mijn HSK 3 (Chinese test B1
niveau). 
EF gaf mij daaropvolgend de kans
om te werken als
activiteitenbegeleider in Beijing.
Na mijn terugkomst in Nederland
haalde ik mijn HSK 4  (B2 niveau).  
Na terugkomst in Nederland werd
ik ambassadeur voor EF en er
startte veel werk als ZZP'er. 
Ook opende ik mijn tattoostudio:
TATTOOCAMPER.

2019

Via @Larissatekent maakte ik
illustraties, Lukida* werkte ik

op basisscholen in
Amsterdam. Zowel als vaste
leerkracht van groep 4 en 7,

als als invaller met 'China'
thematische lesdagen. 

Ook via Puur* Event gaf ik
veel creatieve workshops en
kleine en grote evenementen

vorm,
Via Baozi TV maakten we een

cursus Chinees met zowel
klassikale als online lessen.

Het coronavirus houdt de wereld
in zijn greep. Iedereen werkt thuis.
Ik geef online les aan groep 5 en
we werken aan de Chinees cursus
via Baozi TV.
Ook @LarissaTekent loopt goed.
Veel mensen willen in de
lockdown online wat liefde
verspreiden met een persoonlijke
illustratie. Ik help daar dan heel
graag bij!

Larissa LomanLarissa LomanLarissa Loman

Als 16-jarige startte ik de PABO. 
Maar, 'China' bleef in mijn hoofd
zitten en ik besloot te stoppen...

Ik startte een internship bij Puur*
Events, waar ik later uitgroeide tot

presentator en workshophost. 

Het jaar van mijn Havo diploma en
tattoeer internship en mijn eerste
reis 'alleen' met Interrail.

2016

2015

2018

2020

Timeline

Dit jaar begon ik bijna Fulltime als
basisschooljuf. Groep 1/2, 4 en 5
draai ik met plezier. Na de
zomervakantie komen hier ook
twee groepen 7 bij. Ik gebruik het
STAP budget voor een opleiding
binnenhuisarchitectuur.
Evenementen mogen weer en
dus organiseren wij tweemaal een
weekend Japans, Koreaans en
Chinees studeren voor 250+
studenten. Daarnaast mag ik weer
creatieve workshops en
spelshows doen voor Puur*
Events, een nieuwe online
Chinees cursus opnemen en veel
'China'-dagen verzorgen in het
basisonderwijs. 

2022

2023

---Momenteel ben ik Fulltime
basisschooljuf. Groep 1/2, 5 en 7

geef ik les. Ik doe een
opfriscursus HSK 5 via het
Confusius Institute. Tijdens

vakanties en ik weekenden werk
ik op evenementen en

workshops. Ik illustreer vooral
B2B, zoals covers van boeken of

illustraties voor een cursus. In mei
ga ik reizen in Japan met Kotatsu

TV. Ook zijn we volop aan het
plannen voor onze bruiloft in

Italie, in oktober. 

https://larissatekent.nl/

